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Opinie: Inderdaad, hoe zit het eigenlijk met die Europese beschaving? 
 

Laat Trumps kritiek op de Europese ‘beschaving’ aanleiding zijn om daar eens grondig over na 

denken. Er is namelijk een alternatief: een Europese morele gemeenschap die het verloren gegane, 

precaire evenwicht tussen publieke en private belangen herstelt. 

 

                    
 

Dansers van het Nederlands Danstheater tijdens een culturele protestmanifestatie tegen 

bezuinigingsplannen.Bron Joost van den Broek / de Volkskrant 

 

 

De Europese beschaving wordt van meerdere kanten bedreigd. Afgezien van de dreigende taal van de 

Russische president Vladimir Poetin, stelt de Amerikaanse president Donald Trump ‘dat Europa zijn 

eigen beschaving aan het uitwissen is’. 

Maar we waren al eerder gewaarschuwd door de Franse president Emmanuel Macron. In zijn brief van 

2019 aan alle Europese burgers schreef hij al ‘dat we op dit moment politiek en cultureel de vorm van 

onze beschaving opnieuw moeten uitvinden. We hebben namelijk geen ethiek meer en weten dus niet 

meer waar we goed aan doen. Ook weten we niet meer wat we onder ‘vooruitgang’ moeten verstaan.’ 

Nu we dat bericht van meerdere kanten horen, moeten we het serieus nemen. Hoe zit het met die 

‘beschaving’? 

 

Tegengestelde waarden 

 

We leven als mensen in vier, min of meer tegengestelde werelden. We zijn een afzonderlijk individu en 

tegelijkertijd deel van de gemeenschap. Daarnaast leiden we een fysiek en tegelijkertijd een geestelijk 

bestaan. Aristoteles heeft al 2.500 jaar geleden uitgelegd dat we alleen gelukkig kunnen worden door 

tegelijkertijd in al die vier werelden te leven. 

Om dat te doen moeten we het evenwicht tussen die vier oriëntaties zien te bewaren. Het ‘goede’ is 

namelijk het evenwichtige ‘midden’ tussen die tegenstellingen, die we op die ‘en, en’-manier bij elkaar 

moeten zien te houden. Maar het lukt steeds weer niet. Gedreven door onzekerheid over onszelf, en uit 

misplaatste angst voor een betekenisloos bestaan, klampen we ons eenzijdig vast aan één van die 

oriëntaties. 

We kennen dan eenzijdig waarde toe aan ons individuele, egocentrische ‘ik’ of aan de collectieve 

gemeenschap, zoals een voetbalfanclub. Ook kunnen we ons eenzijdig oriënteren op het fysieke 

bestaan, waarbij we onze spullen dreigen te worden, of op onze geestelijk-culturele oriëntatie, waarbij 

we de vaste grond onder onze voeten kunnen verliezen. 

https://www.volkskrant.nl/buitenland/forse-kritiek-vs-in-veiligheidsstrategie-uitwissen-europese-beschaving-dreigt~b8e60332/
https://www.volkskrant.nl/buitenland/forse-kritiek-vs-in-veiligheidsstrategie-uitwissen-europese-beschaving-dreigt~b8e60332/
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2019/03/04/for-european-renewal
https://www.filosofie.nl/filosofen/aristoteles/


Doordat we geen waarde toekennen aan de samenhang van die vier oriëntaties, en daarmee onze 

menselijke natuur als geheel, gaat de menselijke waardigheid verloren en daarmee ook de beschaving. 

 

Menselijke natuur 

 

Het probleem is dat dit in de loop van de geschiedenis onder invloed van de ‘tijdgeest’ steeds weer 

gebeurt. Zo klampten we ons in de middeleeuwen eenzijdig vast aan het collectief-geestelijk deel van 

ons bestaan, met inquisitie en godsdienstoorlogen tot gevolg. In onze tijd kennen we omgekeerd 

vrijwel uitsluitend waarde toe aan de individuele en fysiek-materiële kant. In die amorele uithoek van 

onze menselijke natuur, waar we onze moraliteit opnieuw achter ons hebben gelaten, worden we niet 

gelukkig. 

We gaan de ecologische problemen niet oplossen en de volgende financiële crisis niet voorkomen, 

omdat die nou juist het gevolg zijn van die eenzijdige, zo niet obsessieve fixatie op respectievelijk 

materialistische en individualistische waarden. Nog meer economische groei op ‘het bedrijventerrein 

Nederland’ zal weliswaar de positie van aandeelhouders verbeteren, maar de mentale gezondheid van 

met name de jongere generatie verder doen verslechteren. Die ervaren vooral de gevolgen van een 

samenleving die haar dragende waarden heeft laten verdampen. 

Met zo’n steeds meer afgehaakt Nederland en gedemotiveerd Europa zal het niet meevallen om de 

bepleite, selectieve economische groei te realiseren. En uiteindelijk zullen we daarmee inderdaad 

‘onze beschaving uitwissen en de Europese Unie afschaffen’, zij het langs andere lijnen dan Trump 

suggereert. 

 

Beschaving opnieuw uitvinden 

 

Als we, op dit cruciale moment in onze geschiedenis, een sterker Nederland in een relevant Europa 

willen, moeten we langs de hier geschetste weg onze beschaving opnieuw uitvinden. De politieke 

discussie hoort daar over te gaan. De culturele kant zal dan ongeveer net zo belangrijk zijn als de 

materiële kant. En aan de gemeenschap zal weer net zo veel waarde moeten worden toegekend als aan 

het egocentrische individu. 

In zo’n Europese morele gemeenschap zou het verloren gegane, precaire evenwicht tussen de publieke 

en private belangen in de samenleving worden hersteld. In financieel en economisch opzicht zou dat 

neerkomen op een radicale keuze voor het Europese Rijnlandmodel, boven het Engels-Amerikaanse 

Angelsaksische model. Dat komt overeen met de keuze voor een samenleving die niet alleen als 

welvarend, maar ook als zinvol wordt ervaren. 

Die hernieuwde beschaving kunnen we baseren op de ethiek en het moreel besef dat, zij het na vallen 

en opstaan, in de unieke politieke en culturele erfenis van Europa besloten ligt. In de komende 

economische ratrace met China en de VS zal die beschaving de uiteindelijk beslissende factor blijken 

te zijn. 
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